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Hengelo, vrijdag 23 november 10:30. Op een plein met garageboxen staat 1 garagedeur open. In de
garage zitten 6 postbezorgers te wachten op hun pakket post om die te bezorgen. “Gaan we staken?”
vraagt één van de postbezorgers gekscherend. “Wil je staken?” Antwoord ik. “Nee” er hoeft niet
gestaakt te worden. Maar we moeten toch toegeven dat de verdiensten van een postbezorger
minimaal zijn. Gewoon niet genoeg om van te leven. Gelukkig hoeven de meesten van deze groep
postbezorgers dat ook niet van dit inkomen.

Op de vraag of ze hun werk leuk vinden beantwoorden de meeste positief. De vrijheid van het werk
en het buiten zijn worden het meest genoemd als de voordelen. Groot nadeel is de
weersathankelijkheid.

“Zou je werkgever je beter kunnen ondersteunen door extra middelen te geven” vraag ik. “Ja” is het
antwoord. Zo zouden een werkbroek en schoenen een welkome aanvulling zijn. Beide zijn na een
jaar toe aan vervanging omdat het door de werkzaamheden zo hard slijt. Daarnaast zou de extra
kleding bijdragen aan een betere presentatie van TNT. “Je bent toch het visitekaartje en ziet er
gewoon beter uit dan allemaal verschillende kleuren spijkerbroeken onder die jas”

Op dit moment is de CAO postbezorgers afgelopen. De onderhandelingen voor de nieuwe cao
moeten nog gestart worden. Een goede kans om wensen voor de nieuwe cao mee te nemen in de
aankomende onderhandeling. Zijn er nog meer wensen?



